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Als je vanuit jezelf durft te leven… 

“Als de mens niet in zichzelf durft te geloven, vindt hij op de duur het leven saai, vervelend 

en ook niet begrijpelijk meer. Als de mens met  zichzelf durft  te  leven en vanuit  zichzelf, 

begint  hij  alles  boeiend  te  vinden  en  begint  het  leven  anders  te worden.  Hij  slaat  een 

nieuwe weg in en brengt een nieuw iets naar voren, zodat hijzelf waardevoller wordt. Dan 

kan het zijn dat in één keer een grote strijd oplaait en dat in één keer van alles gebeurt.  

Dan moet de mens daar tijd voor kunnen nemen, dat hij beseft waar hij mee begonnen is 

en waar hij naartoe wil. Het moet duidelijk worden wat jouw doel kan zijn in het leven. Dat 

doel  bepaal  je  zelf.  Probeer  dus  te  zien waar  je  naartoe wil met  je  leven. Dat  kan  een 

voorlopig, heel klein doel zijn, dat alleen maar voor een korte  tijd geldt: voor een week, 

veertien dagen, drie maanden, een  jaar. Het kan ook een groter doel zijn voor misschien 

enkele  jaren. Of  een  levensdoel  voortvloeiend  uit  een  levensvisie,  dat  je  zegt:  “In mijn 

leven moet ik dit kunnen bereiken.” En dat kan een heel groot doel zijn. Durf dus te kijken 

in jezelf en te voelen waar dit leven van jou naartoe wil en probeer daar uitdrukking aan te 

geven. Dit is niet eenvoudig. Het is een heel groot werk. Dat betekent dat je daar aandacht 

aan besteedt en dat  je weet dat het gaandeweg duidelijk zal worden. Het  is niet  iets wat 

onmiddellijk duidelijk  is. Het  is ook niet  iets wat  je zo moet najagen dat  je zegt: “Ik moet 

absoluut dit en dat en dat.” Nee, je kan zien dat hoewel je een groot doel nastreeft, je het 

toch doet in alle rust en vrede. Het zal gedragen worden vanuit de kracht van je ziel, van je 

eigen  innerlijk. Dat  is  liefde. Dat betekent dat  je meer geniet van het  leven, dat  je meer 

durft  te geloven  in  je eigen  leven,  in  jezelf. Dat  je het vertrouwen krijgt dat wat er  in  je 

eigen hart is, je zal leiden en brengen waar je moet zijn.” 
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